
Matteüs 26:3-4 & 14-16 uit de Bijbel in Gewone Taal
“De priesters en de leiders van het volk kwamen bij elkaar. Ze maakten 

een plan om Jezus in het geheim gevangen te nemen en te doden. …
Eén van de twaalf leerlingen ging naar de priesters toe. Het was Judas 
Iskariot. Hij zei: ‘Ik kan jullie helpen om Jezus gevangen te nemen. Wat 
krijg ik daarvoor?’ De priesters gaven hem 30 zilveren munten. Vanaf 
dat moment dacht Judas erover na hoe Jezus gevangengenomen kon 

worden.”

Dat gaat helemaal mis… Judas maakt er een rommeltje van. Hij 
wil liever geld dan vriendschap met Jezus. Judas verraadt Jezus 
voor 30 zilverstukken.

Opdracht: 
Neem een lepel. 
Zoek in de gelatine naar de munten!

Vragen: 

1. Lees de Bijbeltekst. Weet jij waarom de priesters Jezus 
graag gevangen wilde nemen?

2. Wat doet Judas? 

3. Judas was één van de twaalf volgelingen van Jezus. Ze 
waren vrienden. Hoe zou het voelen voor Jezus dat Judas 
hem verraadt voor 30 zilverstukken?

http://spoonful.com/family-fun/pinching-pennies

